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Groeiende gemeente
Putten was in die jaren sterk aan het groeien. 
De nieuwe A28 maakte het dorp bereikbaar 
voor nieuwkomers, en de lokale gemeenschap 
bloeide. Vergaderingen, catechisaties en jeugd-
bijeenkomsten vonden plaats op verschillende 
plekken door het dorp - in consistoriekamers, 
schoollokalen en natuurlijk in Rehoboth. Het 
was behelpen en zo ontstond de gezamenlijke 
droom voor een eigen centrum.

Niet wachten op financiën 
Dominee J. Smit & Van den Brink waren de 
voortrekkers van de nieuwbouw. “Wachten 
tot de financiën rond zijn? Daar hebben we 
geen tijd voor!” moet dominee Smit ongeveer 
gezegd hebben. En zo begon de zoektocht 
naar de perfecte locatie. Die werd gevonden 
op een plek met een bijzonder verhaal: het 
terrein van de oude pastorie. Jaren eerder 
had de kerk deze grond verkocht aan de 
gemeente Putten. Nu moesten ze het voor 
een veelvoud terugkopen - soms lopen dingen 
anders dan je denkt.

Half miljoen gulden
De hele Hervormde Gemeente leefde 
mee met de bouw. In april 1973 verdween 
de eerste boom en vijftien maanden later 

stond er een splinternieuw gebouw. De gemeenschap 
zamelde oud papier in, organiseerde verkoopacties en 
gaf gul. Het ‘Fonds Geldwerving’ groeide uit tot half 
miljoen gulden, een indrukwekkend bedrag voor die tijd. 
De totale bouwkosten bedroegen ruim twee miljoen gulden.

Put-emmer 
Maar hoe noem je zo’n bijzonder gebouw? Een prijsvraag 
bracht uitkomst. Uit 120 inzendingen werd één naam ge-
kozen: ‘De Aker’, bedacht door mevrouw H. Goedvree-van 
Beek. Een aker is een put-emmer - een prachtige verwijzing 
naar zowel de plaatsnaam als het doel van het gebouw. (lees 
meer op pagina 23 onderaan)

Nog steeds centraal
Nu, vijftig jaar later, is De Aker uitgegroeid tot veel meer dan een kerkelijk centrum. Op deze centrale 
plek aan het Fontanusplein komen mensen samen voor de meest uiteenlopende gelegenheden: van zake-
lijke congressen tot bruiloften, van taalklassen tot feesten. De tijden zijn veranderd, maar één ding blijft 
hetzelfde: De Aker is nog steeds een plek van ontmoeting, waar gastvrijheid én persoonlijke aandacht 
voorop staan. Zo staat De Aker al een halve eeuw als een baken in het centrum van Putten - een ge-
bouw dat mensen samenbrengt en waar herinneringen worden gemaakt.  

Van droom tot werkelijkheid: 

50 jaar De Aker
50 

JAAR 
1974 - 2024 

Wie nu over het Fontanusplein loopt, kan zich nauwelijks 
voorstellen dat De Aker er ooit niet stond. Toch was het 
vijftig jaar geleden nog een grote droom: een eigen centrum 
waar de Hervormde Gemeente Putten samen kon komen. 
En zo begint in 1968 de zoektocht naar een nieuwe plek, 
omdat het oude verenigingsgebouw Rehoboth - waar nu 
de Jumbo staat - uit zijn voegen barstte.

Ds. J. Smit
Kartrekker De Aker

1965 - 1971

 Kinderkoor ‘de Sanghertjes’ trad op in De Aker op 19 december 1987

  Op 24 oktober 1977 kreeg De Aker de 

decoratieve naamput cadeau.
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SPECIAAL WOORD VAN DANK AAN ALLE BEHEERDERS die hun stempel drukten op De Aker:
1974 - 1981   

1981 - 1989    

1990 - 1999    
1999 - 2006     

 2008 - 2023    
2024 - heden   

Johan van den Brink 
Voorzitter kerkvoogdij 

1969 - 1974

dhr. K.l. van Aller & 
mevr. H. van Aller-Wouters
dhr. J. van Oostende & 
mevr. P. van Oostende-Schoutendhr. C.G. Haalboom
dhr. H. Smit
dhr. H. Slurink
dhr. H. Vlijm

    

    

   
   

   
  


